
 

Liturgie waarin opgenomen is  

de bevestiging van Dick van Voorst tot ouderling-kerkrentmeester  

en het afscheid van David Bouman als notulist van de kerkenraad 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

We ontsteken het licht aan de Paaskaars 

 

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt Con Brio het lied “You raise me up” 

 
When I am down and, oh my soul, so 
weary. When troubles come and my 
heart burdened be. 
Then I am still and wait here in the 

silence, until you come and sit awhile 
with me. 
 
Refrein 
You raise me up, so I can stand on 
mountains. You raise me up, to walk 

on stormy seas. I am strong, when I 

am on your shoulders. You raise me 
up to more than I can be. 
 
There is no life, no life without its 
hunger. Each restless heart beats so 
imperfectly. But when you come and 
I am filled with wonder, sometimes I 

think I glimpse eternity. 
 
Refrein (3x) 
You raise me up to more than I can 
be. 
 

Als ik somber ben en, oh mijn ziel, 
zo moe. Als er problemen komen en 
mijn hart belast wordt. 
Dan ben ik stil en wacht hier in de 

stilte, tot jij een tijdje bij mij komt 
zitten. 
 
Refrein 
Jij tilt mij op, zodat ik op bergen kan 
staan. Je tilt me op, om op storm-

achtige zeeën te lopen. Ik ben sterk 

als ik op jouw schouders zit. Je tilt 
me op tot meer dan ik kan zijn. 
 
Er is geen leven, geen leven zonder 
honger. Elk rusteloos hart klopt zo 
onvolkomen. Maar als jij komt en ik 
ben vervuld van verwondering, denk 

ik soms dat ik een glimp opvang van 
de eeuwigheid. 
Refrein (3x) 
Je tilt me op tot meer dan ik kan 
zijn. 
 

       We gaan staan 

Bemoediging:  

ouderling: Onze hulp is in de naam van God 

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 

ouderling: De Eeuwige die naar ons omziet 

gemeente: in zijn liefde mogen wij leven. 

 

Aanvangslied: Lied 216: 1, 2 en 3 “Dit is een morgen” 
       We gaan zitten 

Openings- en kyriegebed 
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Lied: “Lied van dromen en vergezichten” (Marijke de Bruijne, mel. psalm 72) 

 

1. Wij mensen blijven dromen dromen, en vergezichten zien, 

een nieuwe aarde die gaat komen, te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten, die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten, daar ’t recht van liefde leeft. 

 

3. En licht en sterk, vol zachte krachten die onverzet’lijk zijn. 

Bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen van droom als werk’lijkheid, 

daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd. 

 

Over de viering…. 

 

Groet 

voorganger: De vrede van God is met u 

gemeente:  Ook met u is de vrede van God 

 

O.T. lezing:     Psalm 87, in een vertaling van Huub Oosterhuis (uit ‘150 psalmen vrij’)  

Lied: “In de palm van zijn hand”, gezongen door Con Brio 

tekst: Miriam Harten, muziek: Marius de Boer 

In de waanzin van de tijd lopen wij wat blind verloren, 

waren wij wel uitverkoren, wij zijn weg en waarheid kwijt. 

 

Welke weg moet je toch gaan, hoe verloopt je weg naar voren, 

ook al ben je pas geboren, eenzaam zul je niet meer staan. 

 

refrein  

Jij en ik zijn opgeschreven, om te leven om te leven, 

uit de zorgen, uit de brand, ergens waar we veilig blijven, 

in de palm van Zijn hand. 

 

Naam voor naam en steen voor steen, bouwen aan de weg naar boven, 

't licht dat komt, ik blijf geloven, Hij trekt ons er wel doorheen. 

 

Hij kent onze namen goed, in Zijn handpalm opgeschreven, 

Hij geeft ons een eeuwig leven, door Zijn liefde nieuwe moed. 

 

Refrein 

 

Opgeschreven om te leven in de palm van zijn hand, 

uit de zorgen, uit de brand, in de palm van Zijn hand. 

 

N.T. lezing: Johannes 15: 9 – 17 

 

Lied 791: 1, 2, 4 en 6 ”Liefde, eenmaal uitgesproken” 

 

Verkondiging 

 

Lied: “Liefde is de Bron” , gezongen door Con Brio 

tekst en muziek: Phill McHugh, Ned. tekst: Jan Blei 

 

Liefde is de bron waaruit het Licht het lijden overwon, 

in verwarring angst en dood, is God jouw reisgenoot, 

Zijn liefde is de bron. 

 

 



Liefde is de bron een stroom van licht een gouden ochtendzon 

Ontvang de adem van zijn mond, Hij is jouw diepste grond. 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, Hij laat nooit gaan wat ooit zijn woord begon. 

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron waaruit de Zoon het lijden overwon. 

In verwarring, angst en dood, is Hij jouw reisgenoot, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, Hij laat nooit gaan wat ooit zijn woord begon. 

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, Hij laat nooit gaan wat ooit zijn woord begon. 

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Bevestiging van Dick van Voorst tot ouderling-kerkrentmeester 

 

De kerkenraad heeft de naam van Dick van Voorst aan u als gemeente bekend gemaakt en nu  

vraag ik aan de dienstdoende ouderling, die de kerkenraad vertegenwoordigt: 

Kan de kerkenraad er van harte mee instemmen, dat de genoemde in zijn ambt wordt beves-

tigd? 

 

Antwoord: Ja, dat kunnen wij van harte. 

 

Gelofte en verbintenis 

 

V: Dick, eenmaal ben je in het ambt van ouderling bevestigd in andere gemeentes. Daarbij heb 

je uitgesproken dat je de Bijbel aanvaardt als het bevrijdend woord van God, de Vader van Je-

zus Christus, en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

Je hebt beloofd geheim te zullen houden al wat je in vertrouwen wordt meegedeeld. 

Nu je hebt aangegeven het werk voor de gemeente te willen voorzetten, vraag ik je daarom: 

Wil je zo optrekken en je inzetten, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op 

je weg brengt? Wat is daarop je antwoord? 

 

Vraag aan de gemeente:  

 

Gemeente, wilt u deze ambtsdrager in uw midden ontvangen, hem omringen met uw 

belangstelling, en met hem meedenken en meewerken in de gemeente van Christus? 

 

De gemeente: Ja, van harte 

 

Lied 841: 1 en 2 “Wat zijn de goede vruchten” 

 

Woorden van dank en welkom 

 

Welkomstwoord aan Dick van Voorst 

 

Afscheid van David Bouman als notulist van de kerkenraad 

 

  



Lied: “Look at the world”, gezongen door Con Brio 

 
Look at the world, everything all around us. 

Look at the world and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and won-

ders 
So many miracles along our way  
 
 
Refrein 
Praise to thee, O lord for all creation. Give us 
thankful hearts that we may see. All the gifts 

we share, and every blessing. All things 
come of thee 
 
 
Look at the earth bringing forth fruit and 
flower. Look at the sky the sunshine and the 

rain. Look at the hills, look at the trees and 

mountains. Valley and flowing river, field and 
plain 
Refrein 
 
Think of the spring, think of the warmth of 
summer. Bringing the harvest before winter’s 

cold. Everything grows, everything has a 
season. Till it is gathered to the Father's fold:  
Refrein 
 
Every good gift, all that we need and cherish. 
Comes from the Lord in token of his love. We 
are his hands, stewards of all his bounty. His 

is the earth and his the hands above. 
Refrein 

Kijk naar de wereld, alles om ons heen 

Kijk naar de wereld en verbaas je iedere dag. 
Kijk naar de wereld: zo veel plezier en ver-

rassingen. Zo veel wonderen op onze weg 
 
Refrein: 
Eer aan U, O Heer voor heel de schepping. 
Geef ons een dankbaar hart zodat wij zien. 
Alle geschenken die we kregen, en iedere 
zegening. Alles komt van U 

 
Kijk naar de wereld die fruit en bloemen 
voortbrengt. Kijk naar de hemel, zon en re-
gen. Kijk naar heuvels, kijk naar bomen en 
bergen. Dalen en stromende rivieren, veld en 
weide. 

Refrein 

 
Denk aan het voorjaar, denk aan de warmte 
van de zomer. Die de oogst voortbrengt voor 
de winter 
Alles groeit, alles heeft een seizoen. Totdat 
het samenkomt in Gods kudde: 

Refrein 
 
Elk geschenk, alles wat we nodig hebben en 
koesteren. Komt van God als teken van zijn 
liefde 
Wij zijn zijn handen, beheerders van zijn 
giften. Van Hem zijn de aarde en zijn hemel-

se handen 
Refrein 

 

Toelichting op de collecte 

 

Gebeden: 

Dankgebed en voorbeden afgesloten met lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben” 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 4 “Ga met God” 

 

Zegen, afgesloten met een gezongen Amen 

 

Lied: “Vrede zij u” 

 

Vrede zij u, Vrede zij u, 

gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u (2x) 

 

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 

Mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij (2x) 

 

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest. 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd (2x) 

 

Vrede zij u, Vrede zij u, 

gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u (2x) 

 

 

 

Na de viering bent u allen uitgenodigd om een kopje koffie/thee te blijven drinken 

in het Paalmanhuis. 


